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Hoi verkenners, 

we hebben al heel veel verschillende scouts activiteiten georganiseerd in 2012. Maar… onze 

inspiratie is nog lang niet op! In 2013 zullen er nog véél leuke scoutsnamiddagen komen. In deze brief 

vinden jullie de kalender voor de rest van het scoutsjaar. We spreken elke zaterdag af aan het 

scoutslokaal van 14u tot 17u, tenzij het anders op de planning staat. Na de paasvakantie begint het 

vaarseizoen terug, dan spreken we af aan het Spaarbekken van 13u30 tot 18u.   

We komen altijd in perfect uniform en  we verwittigen als we niet kunnen komen. Neem altijd een jas 

mee, want wij spelen het liefste buiten. 

Kalender 

29 december Vandaag is er geen scouts, alvast prettige feesten gewenst.  
 

5 januari Vandaag is er geen scouts, geniet van de laatste dagen van de vakantie! 
 

12 januari De eerste activiteit in 2013, dit zal wel iets speciaal zijn! We spreken af aan het 
scoutslokaal van 14u tot 17u. Zullen we eens gek doen om het nieuwe jaar in te 
zetten? Kom allemaal verkleed! Hoe zotter, hoe beter. 
 

19 januari We spelen een écht scoutsspel. 
 

26 januari Verrassing! Kom om 14u naar het scoutslokaal en je zult het wel zien. 
 

1-2 februari 
 

Ons 2de scoutsbivak! Het wordt terug een spetterend weekend vol avontuur. Brief 
volgt later. 
 

9 februari 
 

We spelen een spel vandaag en bereiden ons voor op Baden Powel! 

16 februari 
 
23 februari 
 
 
2 maart 
 
 
9 maart 
 
 
16 maart 

Het is krokusvakantie, dus vandaag is er geen scouts. 
 
Vandaag vieren we Baden Powel. De meesten onder jullie zullen hun scoutsbelofte 
afleggen, nadien mag je jezelf een echte scouts of gids noemen. Meer info volgt. 
 
Verkennersdiner! Vandaag gaan we koken voor de ouders, familie, leiding,… Zij 
komen ’s avonds proeven van onze kookkunsten. Informatie volgt later. 
 
Wow, vandaag spelen we spel met de ganse eenheid! Informatie over het super-
leuke eenheidsspel krijg je later. 
 
Bewijs vandaag maar eens dat jullie echte scouts en gidsen zijn. Tot straks! 
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23 maart 
 
 
30 maart 
 
 
 
6 april 
 
 
 
13 april 
 
 
20 april 
 
 
27 april 
 
 
 
02-04 mei 
 
 
 
 
 
11 mei  
 
18 mei 
 
25 mei 
 
 
1 juni 
 
8 juni 
 
15 juni 
 
22 juni 
 
 
29 juni 

Dit weekend is er jammer genoeg geen scouts voor jullie want de leiding gaat op 
leidingsweekend.  
 
Vandaag gaan we fietsen, maar jullie moeten zelf de weg zoeken. We spreken af 
om 10u aan het scoutslokaal en zijn om 18u terug. Je brengt een fiets mee die 
inorde is én jullie lunchpakket. 
 
Het is paasvakantie, de eerste week van de vakantie is er zeilcursus in Brugge. Onze 
eenheid neemt hier jaarlijks aan mee én behaald er altijd mooie resultaten. Jullie 
leiding is er zelf ook geweest! Meer info volgt…  
 
Het laatste weekend van de paasvakantie, dus geen scouts! Bereid jullie maar 
voor…  want volgende week gaan we weer zeilen met de ganse groep! 
 
Joepie, de leiding heeft alvast de optimisten vanonder het stof gehaald. Vandaag 
gaan we terug zeilen! Van 13u30 tot 18u op Spaarbekken. 
 
De Panne viert vandaag feest, het is Festival aan Zee. Wij gaan een kijkje nemen en 
ons amuseren. We spreken af om 14u op Koningsplein, om 17u kunnen de ouders 
jullie terug ophalen op het Koningsplein. 
 
Dit weekend is het Blauwe Wimpel! Blauwe wat??? Blauwe Wimpel is een nationaal 
scoutsevenement, hier strijden we het ganse weekend om de Blauwe Wimpel met 
jongens en meisjes van andere eenheden. Het 2-jaarlijks evenement gaat deze keer 
door in Antwerpen! De leiding verwacht hier goede resultaten van jullie, want we 
hebben jullie het ganse jaar voorbereid op dit belangrijk gebeuren. 
 
Hopelijk is het mooi weer vandaag, we gaan zeilen! 
 
De wind mag vandaag goed waaien, want we gaan zeilen! 
 
Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater! Jullie kunnen al goed zeilen, toon jullie 
kunstjes vandaag eens aan de leiding. 
 
Zeilen! 
 
Misschien leren we vandaag wel kapseizen? 
 
Zeilen we eens een wedstrijdje? 
 
De laatste keer scouts dit jaar, we spreken af aan het lokaal van 14u tot 17. Het is 
kampvoorbereiding.  
 
Geen scouts, er is al een andere eenheid op kamp in ons scoutslokaal.  

 
 
Onze kalender zit boordevol leuke activiteiten, wij hebben er alvast zin in… 
 
 
Stevige linker, 
de leiding. 
 


